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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8,  06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr. E. Oudshoorn, Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. M. Jurjens, tel. 0621673478, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 29 november - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com
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begin en eind (vice versa) 
 

‘... het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het 
onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met 
het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en overwonnen. ...’ 

1 Korinthiërs 15: 53, 54 
 

‘Het einde’ is een dingetje. We hebben het meestal liever over een nieuw begin dan over een einde. Als iets 
eindigt is er immers vaak sprake van verlies. En bij een begin gaat de toekomst open. We kunnen met het 
einde en de eindigheid zomaar echt in de maag zitten. Geboorte inspireert en sterven brengt verdriet. Het 
kerkelijk jaar loopt ten einde. Maar met advent en kerstfeest begint het gelukkig weer opnieuw! 
 

Achterom kijken 
Maar eerst even over het einde. Dat einde, daar moet je dus wat mee. Dat moet je verwerken. Dan moet je 
achterom kijken en herinneringen ophalen. En, om het leefbaar te houden, moeten daar liefst ook goede 
en fijne herinneringen bij zijn. En om het goed te kunnen afsluiten, moet je alles wat eindigt markeren met 
een mooie vorm of ritueel. Bijvoorbeeld: aan het einde van het ‘gewone’ jaar hebben we vuurwerk en 
oliebollen en nog veel meer om een en ander van een gezellig, spectaculair en vrolijk kader te voorzien. 
Anders wordt het misschien te ‘leeg’ of te weemoedig. Maar daarna gaat evengoed onze aandacht al snel 
naar ‘gelukkig nieuwjaar’. 
Vroeger hadden we op oudejaarsavond in de kerk daarom ook de herdenking van de overledenen van het 
afgelopen jaar. Dan had je alles bij elkaar. Die herdenking hebben we vandaag wat verder gekerstend door 
het te verplaatsten naar het einde van het kerkelijk jaar. We lopen in de kerk op het ‘gewone’ leven 
vooruit. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, voor Advent begint, of nog iets eerder, met Allerzielen, 
herdenken we onze overledenen, omkaderd met aandacht en een mooi ritueel. 
 

Vooruit kijken 
We hebben daarmee iets van de kerstgedachte ingebracht: vanuit de harde en verdrietige realiteit van de 
eindigheid van het aardse leven kijken we naar de hemel die opengaat, naar het licht van het Nieuwe Leven 
dat op aarde neerdaalt. Gelukkig Nieuwjaar breekt aan – voor we zelfs nog maar aan gelukkig nieuwjaar 
konden denken! 
Meteen nadat we met de eindigheid van het leven werden geconfronteerd, breekt de adventstijd aan. 
Helpen we elkaar omhoog en vooruit te kijken naar het nieuwe begin dat God met mensen heeft gemaakt, 
en elke keer weer maakt. Sterven brengt nog steeds verdriet. Maar de verwachting en de geboorte van het 
Nieuwe Leven geeft hoop, inspireert, brengt een begin van nieuw leven in je ziel.  
En dan kun je, tegen alles in, na het einde van het kerkelijk jaar, en in de adventstijd, misschien wel zomaar 
stilletjes een Paaslied gaan neuriën  (Lied 641: 1, 4): 
 

Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en Zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik Zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 

Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw! 

ds. Johan Prosman 
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: Vrijdag 24 november 19.00 uur 
 o.l.v. Ds. Johan Prosman 
 organist: Dhr. Jannes Lopers 
 Herdenking van overledenen 
 

 

AGENDA 
 

12  nov. 19.00 Psalmenzangavond Geref.kerk 
19 nov. 15.00 Jubileumconcert Comm nu met Sangh Wanneperveen 
19 nov. 19.00 Zangdienst mmv Jolien Damsma Geref.kerk 
30 nov. 19.30 Kerkcafé De Ontmoeting - Workshop Kaarsen maken Geref.kerk 

1 dec. 19.00 Gezamenlijke maaltijd, inloop vanaf 18.30 uur Geref.kerk 
2 dec. 15.00 Concert COV Steenwijk 
9 dec. ochtend Blad ruimen Herv.kerk Kolderveen 

19 dec. 19.30 Kerstconcert Roon Staal Herv.kerk Nijeveen 
20 jan. 14.00 Spelletjesmiddag Geref.kerk 
 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

13-11 Dhr. A. Holterman, Scheerweide 26 80 jaar 
14-11 Mevr. A. Lutke-de Jonge, Burg. Haitsmalaan 24 88 jaar 
19-11 Dhr. L. Martens, Dorpsstraat 127 99 jaar 
20-11 Mevr. M.H. Karsten-van Rossum, Weerddwarsstraat 54 83 jaar 
23-11 Dhr. J.G. Jansen, Zomerdijk 4 86 jaar 
23-11 Mevr. J.G.C .Pors-Boxum, Oostercluft 35 83 jaar 
25-11 Mevr. G. Beute-Slomp, Ebbinge Wubbenlaan 194 80 jaar 
29-11 Dhr. J. Kroes, Weidelint 36 84 jaar 
30-11 Dhr. S. Twerda, Zuiderlaan 134 320 Meppel 82 jaar 
03-12 Mevr. A. Strijker-Moes, Griftestuk 2 84 jaar 
06-12 Mevr. H. Rodermond-Doornbos, Rembrandtstraat 43 83 jaar 
11-12 Dhr. E. van der Linde, De Berken 2 86 jaar 
13-12 Dhr. J. Hoekman, Bramenweg 19 80 jaar 
   
18-11 Dhr. en mevr. van ’t Ende-Voogt, Gorthoek 7 40 Jaar getrouwd 
22-11 Dhr. en mevr. van der Spek-van Muijen, Veneweg 11 50 Jaar getrouwd 
30-11 Dhr. en mevr. Bijker-Mennik, Lijsterstraat 11 50 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Wij willen iedereen bedanken voor alle 
kaartjes en belangstelling die we mochten 
ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden 
van onze Sanne. 
 

Guido, Roelie en Sjoerd de Jong 
 

- - - - - 
 

Hartelijk dank voor de vele kaarten en 
bloemen die we mochten ontvangen voor 
onze 65ste trouwdag. Het was 
hartverwarmend. 
 

Bart en Klaasje van der Linde 
 

- - - - - 
 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de 
felicitaties, kaarten en attenties die wij 
mochten ontvangen ter ere van ons 40-jarig 
huwelijk op 6 oktober. 
 

Roel en Berta Haaze 
 

- - - - - 
 

Voor de hartelijke belangstelling en de vele 
attenties, die ik kreeg na mijn heupoperatie 
in juli en knie operatie in oktober, wil ik graag 
iedereen bedanken. 
Het herstel gaat voorspoedig. 
 
Wolly Brand 
 

 

E-MEETING - HERINNERING 
 

E-meeting 19 november: ‘Herinnering’. 
Herinneringen, deze hebben we allemaal. 
Herinneringen aan mooie, maar ook minder 
mooie momenten. Terugdenkend aan 
gelukkige tijden, vakanties/reizen die je 
gemaakt hebt, met z’n allen aan de 
keukentafel, een ontmoeting met een 
bekend persoon of misschien een glimlach of 

een handdruk die je spontaan kreeg waar je 
nog eens aan terugdenkt. 
Tijdens de volgende E-meeting op  
19 november willen we met jou terug gaan 
naar deze herinneringen. Heb jij een mooie, 
gekoesterde herinnering waar je blij van 
wordt? Waar je misschien wel weer naar 
terug wil gaan? Of misschien een minder 
mooie herinnering, maar wat voor jou nog 
met regelmaat terug komt en speelt in je 
leven? Onze vraag is: 
heb jij een foto van een, 
voor jou belangrijke 
herinnering die wij 
mogen delen in de  
E-meeting? Misschien 
wil je er wat over 
vertellen, of wil je dat 
wij er iets over zeggen, of liever helemaal 
niet, maar wil je deze herinnering wel delen? 
Deze foto (met eventueel uitleg) mag je dan 
sturen naar de whats-app of email van  
Inge Westenbrink: 0630967005 – 
i.westenbrink@outlook.com 
Barbera Kroes   Anneminke Drost 
Janneke Prosman Inge Westenbrink 
 

GESPREKSGROEP 'KOFFIE MET ...' 
 

We komen 21 november 10.00 samen bij  
Ria de Deugd, Vossestaart 1, Meppel. We 
hebben bedacht om deze keer bij de koffie 
eens door te praten over bidden. Iedereen is 
van harte welkom! 
 

JONGERENGROEP 18+ 
 

We genoten weer van een heerlijke en  
gezellige maaltijd (het is steeds weer een 
verrassing wat er voor ons klaargemaakt 
wordt!). Onderwijl hebben we doorgepraat 
over dopen. Het waarom, het hoe en 
wanneer? We ontdekten dat alle mensen 
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worden ondergedompeld in Gods liefde! En 
we spraken af dat we elke dag even een 
lijstje zouden maken (in onze gedachten) met 
dingen waar we dankbaar en blij mee zijn en 
waarvoor we God zouden kunnen danken.  
De volgende keer (12 november) komen we 
bij elkaar bij Lianne Mennik thuis,  
Nijverheidsweg 7A. En we gaan aan de praat 
over de apostolische geloofsbelijdenis. Wat 
geloof ik eigenlijk van God? 
Mocht je deze keer niet kunnen, dan toch 
een volgende keer? We komen elke 2 weken 
wel een keer samen op zondagavond bij 
iemand thuis van 18.00-20.00u.  
En je kunt ook nog eens mee-eten! 
Wil je wel eens meedoen: of bel of app 
Thomas Kolsters (06-43754371) of  
ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

GEMEENTE GROEI GROEP: LEEF JE GELOOF! 
 

De tweede donderdagmorgen van de maand, 
deze keer dus op 9 november, komen we 
vanaf 10 uur bij elkaar. We zijn welkom bij 
Hennie Maat thuis, Burgmeester Van 
Veenlaan 5C. We gaan verder met het 
volgend hoofdstukje uit ons boekje ‘Leef je 
geloof’. Deze keer is het thema ‘tem je tong’ 
n.a.v. Jakobus 3: 1-12. Dat belooft een 
interessant gesprek te worden! 
Voor evt. vervoer neem even contact op, dan 
wordt daarvoor gezorgd. 
Kom gerust ook eens meedoen. Kijken of het 
wat voor u is. Het is steeds erg gezellig. Voor 
informatie kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij  
Lourens Schipper (06-51031603) of  
ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Vrijdagavond 1 december is er weer een 
gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde 
kerk. U wordt daarvoor, jong en oud, weer 
van harte uitgenodigd om hier aan deel te 
nemen. Ook deze keer geen thema. Vol 
verwachting klopt ons hart! In deze tijd van 
cadeaus en verrassingen. Ook in onze 
kookgroep. Want als u dit leest zijn we nog 

niet bij elkaar geweest. Maar zoals altijd, er 
staat weer van alles klaar. Geef je op en laat 
je ook deze keer verrassen. We hopen weer 
op veel opgave! Neem ook eens een vriend/ 
vriendin of buurvrouw/ buurman mee. Of 
iemand waar van je weet dat hij of zij 
eenzaam is. Kijk eens om je heen. Vraag om 
mee te gaan eten. Dat hebben wij als mensen 
zo nodig. Een duwtje in de rug. Wat is er niet 
heerlijker om samen met elkaar te eten. Het 
samen verbonden zijn.  
 

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u 
klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met 
het eten. 
De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor 
kinderen € 4,- per kind. Het 3e en daarop-
volgend kind, van hetzelfde gezin, is gratis. 
Opgave kan t/m maandag 27 november 
d.m.v. het formulier dat in de kerken wordt 
gelegd, en te deponeren in de daarvoor 
bestemde doos. Of bellen t/m maandag 27 
november voor – uiterlijk 17.00 uur – naar 
Hillie Hoekman tel: 0522 492095 / 
0611956760 
Mailen kan natuurlijk ook: 
cornelishillie@ziggo.nl 
 

Nogmaals van harte welkom jong en oud!! 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de kookgroep, 
Hillie Hoekman 
 

NOTULEN GEZAMENLIJKE DIACONIE 
 

9 oktober 2023 
Aanwezig: 
Adrie Pouwels (HN), Marian Buitenhuis (HN), 
Nico Hoekman (GKN), Robert Oort (GKN), 
Jennet van Dijk (GKN),  
Elly Timmerman (GKN), Ritza Kroeze (GKN), 
Mathilde Wever (GKN), Feddrik Zantinge 
(HGKD) Jannie Hoorn (HGKD), Frens 
Westenbrink (HGKD), Annemarije Gerrits 
(HGKD). Afwezig: Jochem Slijkhuis (HN) 
  

1) Opening 
Jannie heet Ritza welkom, Jannie leest stukje 
voor als opening. 
 

mailto:cornelishillie@ziggo.nl
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2) Vaststellen agenda 
Punt digitaal collecteren moet op de agenda. 
Punt Nijeveen geeft warmte moet op de 
agenda. 

3) Notulen vorige vergadering 17-07-2023 
Bij punt 4 staat warme kant Nijeveen > moet 
zijn Nijeveen geeft warmte 

4) Ingekomen stukken / actie warme kant 
Nijeveen : Geen 

5) Stip op de horizon 
Twee punten over collecte van vorige 
vergadering, terugkoppeling vanuit de 
kerkenraad: 

• Elke kerkenraad is het er mee eens dat wij 
voortaan eerst voor de diaconie collec-
teren en daarna voor kerkelijk beheer. 

• HGKD/HN noemt hun collecte kerk 
rentmeesterlijk beheer en GKN noemt het 
kerk. Voor de eenheid hebben wij 
besloten dat wij in alle kerken het 
voortaan kerkelijk beheer noemen. 

• GKN wil hun derde collecte graag houden, 
deze is bestemd voor kerkgebouw, de 
twee hervormde kerken zijn deze derde 
collecte niet nodig en voeren deze ook 
niet in. De eenheid is er dan niet.  
GKN collecteert deze collecte niet als er 
een PKiN dienst is in de GKN. 

• Zendingsbussen zijn wel in elke drie 
kerken aanwezig. 

• Alle drie kerkenraden zijn het er mee eens 
dat wij in de volgende diensten alleen 
voor diaconie collecteren, dus niet voor 
kerkelijk beheer. 

- Als het HA gevierd wordt (ongeveer 5x in 
het jaar) 

- Als er gecollecteerd wordt voor 
werelddiaconaat (2x in het jaar) 

- Als de zendingscollecte er is (2x in het 
jaar) 

Digitaal collecteren:  
Alle drie kerkenraden zijn akkoord. 
Wensen van diensten aan elkaar 
presenteren: 
De diaconieën hebben elkaar verteld welke 
diensten er zijn en hoe ze zijn ingevuld, waar 
zijn verschillen en overkomsten? 
 

 

Maatschappelijke ondersteuning: 
We moeten dit kenbaar maken in bladen 
buiten het kerkblad om. 
Maatschappelijke ondersteuning wordt een 
vast punt op de agenda. 
Vervolg E-meeting eenzaamheid: 
Er is een koffie bijeenkomst geweest. Er 
wordt een spelletjes middag georganiseerd. 
De gezamenlijke maaltijd wordt steeds 
aanbevolen. Idee: gezamenlijke tuin? 
6) WVTTK, nieuwe datum plannen 
In 2024 organiseert GKN de gezamenlijke 
vergaderingen: Datum is 15 januari 2024 
7) Sluiting  

We sluiten af met gezamenlijk “Onze Vader” 

 

NOTULEN GEZAMENLIJKE KERKENRAAD 
 

Op 11 oktober 2023 is de tweede  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 
geweest, waarbij de kerkenraden van de drie 
kerken, HN, GKN en HGKD, aanwezig waren. 
Het onderwerp van deze vergadering stond in 
het teken van een verdere kennismaking en 
had als doel om aan de hand van een aantal 
vragen input te krijgen om op termijn te 
komen tot een gezamenlijke visie.  
Deze gezamenlijke kerkenraadsvergadering 
was door de drie voorzitters van de kerken 
voorbereid, en werd gehouden in het 
kerkgebouw van de HGKD.  
Na ontvangst met koffie en koek, opende 
Johan Prosman de vergadering met gebed, 
gevolgd door een welkom door Pieter 
Rhemrev, voorzitter van de kerkenraad van  
HGKD. Hij stipte onder andere de historische 
feiten van de kerk in Kolderveen aan. Daarna 
nam Klaas Neutel het over. Hij vroeg 
eenieder iemand aan te schieten die hij/zij 
nog niet zo goed kende en zich voor te 
stellen. Daarna moesten beiden een voorval 
in de kerk vertellen wat hij/zij was bijge-
bleven. Na een minuut, moest elk tweetal 
zich aansluiten bij een ander tweetal en 
moest men het meest in het oog springend 
voorval kiezen. Daarna sloot het viertal zich 
aan bij een ander viertal, enz. Het was een 
leuke oefening, waarbij na afloop 
interessante anekdotes werden gedeeld. 
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Daarna nam Jan van der Woerdt het over. 
Middels een powerpoint presentatie werd 
het doel van de avond ingeleid met als 
bovenliggende vraag: ‘Hoe zien we onze kerk 
in 2030 en hoe groeien we naar een kerk die 
we willen zijn?’. Als ondersteuning voor de 
interactieve avond die daarop volgde, liet Jan 
een video zien van de PKN over de visienota.  
Daarna werden alle kerkenraadsleden 
ingedeeld in 4 groepen met als taak 3 vragen 
te beantwoorden: Wat betekent onze kerk 1) 
voor ons geloof?; 2) voor onze 
gemeenteleden? en 3) voor onze omgeving? 
De groepen kregen 30 minuten de tijd om 
deze vragen te beantwoorden. De 
antwoorden werden vervolgens op een 
flipover geregistreerd en nadien per groep 
voor alle kerkenraadsleden gepresenteerd. 
Veel antwoorden kwamen overeen, maar er 
waren ook verrassende antwoorden. 
De volgende stap is om dit te herhalen 
tijdens een gezamenlijke 
gemeentebijeenkomst, welke 
hoogstwaarschijnlijk in het 1e kwartaal van 
2024 zal worden gepland, waarna de 
antwoorden naast die van deze avond zullen 
worden gelegd en vergeleken.  
De avond werd officieel afgesloten rond 22 
uur  door Johan, waarna men werd 
uitgenodigd om nog verder te praten onder 
genot van een drankje en een hapje. 
Ria Rhemrev Scriba HKGD 
 

OPROEP VAN DE REDACTIE 
 

Wie wil ons helpen om één keer in ongeveer 
2 maanden een aantal documenten vanuit de 
mail te plakken in de standaardlayout van 
Drieluik? Han Karsten heeft nl. besloten om 
ons als redactie van Drieluik uit te zwaaien. 
Het kost een paar uurtjes tijd, geen  
vergaderingen, leuke en enthousiaste  
(mede-)redactieleden…. Kortom, kun je in 
Word ‘knippen en plakken’ dan zoeken wij 
jou! Bij interesse of voor meer informatie kan 
je altijd contact opnemen met Ritza Kroeze, 
Monica Wink, Fenneke Wiepkema,  
Sanne Knol of Han Karsten. 

COLUMNIST GEZOCHT 
 

Een ieder van ons heeft zaken die je bezig 
houden, die je interessant vindt of 
bijvoorbeeld hersenspinsels……. Een aantal 
van ons vindt het ook leuk om daar een  
A-4 tje over te schrijven. En een aantal van 
hen zou dit wellicht ook een keer voor 
Drieluik willen doen. 
Kortom: wie vindt het leuk om, net als  
bijv. Fenneke Knol, zo nu en dan een ‘artikel/ 
‘column’ te schrijven voor Drieluik? Het staat 
een ieder vrij om een A-4 tje aan te leveren 
(waarbij het aan de redactie is om, rekening 
houdend met het redactiestatuut, het stuk al 
dan niet te plaatsten). 
 

VOEDSELBANK 
 

Ook deze maand doen we weer een beroep 
op u om te geven voor de Voedselbank 
Meppel. Wat kan er gedoneerd worden? 
Sowieso afwasmiddel, tandpasta, koekjes, 
koffiemelk en kippensoep.  
 

Kijkt u ook eens even thuis in de kast. Daar 
komt u vast iets tegen dat ooit gekocht is, 
nog houdbaar is, maar er nog steeds 
ongebruikt staat. 
U kunt de producten inleveren in de bakken 
in de drie kerken. Ook kunt u de producten 
contactloos inleveren bij  
familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Bij de 
voordeur staat een grijze bak met deksel, die 
regelmatig wordt geleegd. Als u een donatie 
over wilt maken, kan dat op 
rekeningnummer: NL55RABO0101056672, 
Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe.  
Laten we omkijken naar elkaar.  
We hopen dat we op u kunnen rekenen: laat 
uw hart spreken voor de Voedselbank! 
Namens de klanten van de Voedselbank 
Meppel, bedankt voor uw steun. 
 

DE OORLOGEN ... EN ONS DORP 
 

Het oorlogsnieuws wordt nu volledig bepaald 
door de verschrikkingen in Israël en Gaza. Zo 
werkt het met het nieuws. Wat nieuw is, is 
belangrijk. Wat niet verandert, dat verdwijnt 
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uit beeld. Alleen, de oorlog die gaande is in 
Oekraïne, is niet veranderd. De pogingen het 
land te vernietigen en zoveel mogelijk 
mensen te beschadigen gaan onverminderd 
door. Want iedere dode is niet alleen een 
slachtoffer, het verwoest levens om hen 
heen. De woede, het verdriet, de onmacht en 
de kloof tussen volkeren wordt elke dag 
groter. Onze Oekraïense gasten wonen veilig 
in ons midden en het ziet er naar uit dat dat 
nog wel even zal duren. Op onze vierkante 
meter is dat wat wij kunnen doen. We 
hebben zonder veel moeite een grote groep 
mensen bereid gevonden om als taxi te 
helpen om één van de bewoners naar het 
ziekenhuis te vervoeren. Ik vroeg vijf mensen 
en alle vijf zeiden ‘ja, daar wil ik wel aan 
meedoen’. Dat is ontroerend. Het zijn kleine 
diensten die wezenlijk zijn. Met een grote 
groep kun je zo op eenvoudige wijze wat 
betekenen voor elkaar. Ik denk dat we het 
met elkaar eens zijn dat dat precies is wat we 
in ons dorp hoog willen houden. 
 

Ds. René Kok 
 

PSALMENZANGAVOND 
 

Psalmenzangavond ”De keus is aan u”. 
Voor het eerst in Nijeveen wordt er een  
bijzondere psalmenzangavond 
georganiseerd. De vorige keer heeft organiste 
Ruth Pos zelf een programma met psalmen 
samengesteld en er werd toen uit volle borst 
meegezongen. Dit keer bent u allen in de 
gelegenheid om vooraf een psalm op te 
geven die u mooi vindt en graag gespeeld 
en/of gezongen wilt hebben. U bent hierbij 
natuurlijk volkomen vrij in uw keuze. 
Er zijn van alle 150 psalmen prachtige 
improvisaties. Bekende arrangeurs zijn Jan 
Zwart, Feike Asma, Klaas Jan Mulder enz. enz. 
Maar Ruth Pos heeft zelf ook veel talent in 
huis om een eigen improvisatie te spelen. 
U zult haar ongetwijfeld wel eens hebben 
horen spelen. Om een zo goed mogelijk 
programma te maken is het wenselijk dat 
uzelf vooraf een psalm opgeeft. 

U kunt dit doen door haar een mailtje te 
sturen: ruthpos@home.nl. Bellen kan 
natuurlijk ook. Ruth haar telefoonnummer is 
06 21804403. De psalmenzangavond is op  
12 november a.s. in de Gereformeerde kerk 
in Nijeveen. Het begint om 19.00 uur en het 
duurt ongeveer een uur. De entree is 
uiteraard vrij en na afloop wordt er een 
schaalcollecte gehouden. 
Van harte aanbevolen en neemt u graag 
anderen mee. Het wordt vast en zeker weer 
een ouderwetse zangavond, waarin uit volle 
borst meegezongen gaat worden. 
 

ZANGDIENST 19 NOVEMBER 
 

In deze zangdienst op 19 november zal Jolien 
Damsma voor ons optreden, en natuurlijk 
zingen wij ook veel mooie liederen samen.  
Als zangeres en liedjesschrijver is Jolien 
Damsma altijd op zoek naar die éne zin die 
het hart van de luisteraar weet te raken.  

Haar muziek is 
een mix van 
country/folk 
en gospel. Een 
veelzijdige 
combinatie 
waarin haar 
eerlijke en 
diepzinnige 

teksten tot leven komen.  
Zij zong live met de groep KIK, samen met 
Boudewijn de Groot, op een theatertour en 
heeft meegewerkt aan het theaterprogram-
ma van Karin Bloemen. Ze maakte onlangs 
ook een singel met de naam “We are the 
dreamers”. Vaak is ze ook te horen met Elly 
Zuiderveld en Sera van der Vijver. Een heel 
bijzonder en mooi stemgeluid en zeker qua 
songteksten een boeiend geheel. Dit is zeker 
een avond die je niet wilt missen, maar waar 
je bij wilt zijn. De avond begint om 19.00 uur 
in de Gereformeerde kerk aan de dorpsstraat 
te Nijeveen. Bij de uitgang is er een 
schaalcollecte. .  

Namens de zangdienst commissie van harte 
welkom.  
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TERUGBLIK SPELLETJES MIDDAG 
 

Terugblik spelletjes middag en 'Save the 
date!' 
Het is alweer een paar weken geleden dat we 
met een gezellig clubje bij elkaar waren om 
samen spelletjes te spelen. Schaken, 
rummikub, sequence, sjoelen en zo kan ik 
nog even doorgaan. 
Het was een gezellige middag met elkaar 
waarin er ondertussen ook leuke gesprekken 
werden gevoerd. Een concept wat zeker voor 
herhaling vatbaar is.  
 

Daarom geven we u de datum alvast door 
van de volgende spelletjesmiddag:  
zaterdag 20 januari van 14.00 – 16.30 uur in 
de Gereformeerde kerk. Schrijf de datum 
maar vast op. Er volgt nog wel een 
herinnering! Bent u/jij er (weer) bij?!! 
 

TE HUUR BIJ INSCHRIJVING 
 

2 percelen landbouwgrond (ca. 4,75ha) 
gelegen naast de kerk op Kolderveen.  
Het college van kerkrentmeesters van de 
Hervormde gemeente Kolderveen – 
Dinxterveen wil per 1 januari 2024 2 percelen 
landbouwgrond verpachten voor een periode 
van 6 jaar. Leden van de 3 kerken van 
Nijeveen en Kolderveen krijgen de 
gelegenheid om op 15 november tussen 
20.00 uur en 20.15 uur hun aanbod in te 
leveren in het crèchegebouw bij de kerk op 
Kolderveen 47.  
Geïnteresseerden kunnen voor een 
informatiepakket en inschrijfformulier 
contact opnemen met  
Jacob Bakker – tel. 06 10328646 
Kerkrentmeesters Hervormde gemeente 
Kolderveen – Dinxterveen 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKCAFÉ - DE ONTMOETING 
 

Uitnodiging Kerkcafé ‘De Ontmoeting’ – 
Workshop ‘Kaars maken met lezing’ 
Donderdag 30 november – 19.30 uur 
Plaats: één van de zalen van de 
Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 7 Nijeveen 
 

Wil je alvast een creatief cadeau in huis voor 
de komende Sinterklaas en Kersttijd? 
Kom dan naar deze workshop, waar je zelf 
een kaars maakt, en daarna verpakt als 
cadeau mee naar huis neemt! 
De workshop wordt verzorgd door 
kaarsenrecycling ‘Het tweede lichtje’ uit 
Weerwille. 
Er is keuze uit een aantal mallen, waarbij 
geldt dat niet elke mal voor iedereen 
beschikbaar is.  
Tijdens de droogtijd van de kaars wordt er 
een lezing gegeven over de achtergronden 
van kaarsenrecycling en kaarsen maken. 
Er wordt een verkooptafel opgebouwd in de 
sfeer van het seizoen. De deelnemers kunnen 
leuke ideeën op doen en/of cadeaus 
aanschaffen. 
De eigen bijdrage is € 12,50 inclusief alle 
materialen, koffie/thee met iets lekkers erbij.  
Je hoeft alleen jezelf en een goed humeur 
mee te nemen! 
Heb je nog oud kaarsvet staan, dan kun je dat 
deze avond inleveren. 
Minimale deelname is 20 personen. 
Maximaal aantal deelnemers is 40 personen. 
Doe je mee? Geef je dan op voor  
18 november door een mail te sturen naar:  
Geertje de Boer – deboery@kpnmail.nl.  
Na aanmelding ontvang je een bevestiging. 
Tot ziens! 
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COMM NU MET SANGH 
 

Zondagmiddag, 19 november 2023, 
organiseert Chr. Gem. Zangver. Comm nu 
met Sangh” een jubileumconcert. 
We doen dit omdat we willen vieren dat ons 
koor in november 2023 75 jaar bestaat. 
Dit gaan we doen in de PKN Kerk in 
Wanneperveen. Op deze middag zal  
Comm nu met Sangh zelf een aantal liederen 
ten gehore brengen, maar ook worden er 
door Margreet van Dorsten op orgel en 
Marlies v.d. Dolder op saxofoon, een paar 
intermezzo’s verzorgd. Margreet begeleidt 
ook ons koor op het orgel. 
En natuurlijk hebben we ook samenzang in 
ons programma opgenomen. 
De middag staat onder leiding van onze 
dirigent Jannes Lopers. 
De entree is vrij, wel wordt er aan het eind 
van het concert een collecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten.  
We hopen u allen te mogen ontmoeten op 
deze middag.  
Dus graag tot ziens op 19 november,  
15.00 in de PKN Kerk in Wanneperveen. 
 

NIJEVEEN GEEFT WARMTE 
 

Tijdens de 
winter van 
vorig jaar is er 
bij de 
gezamenlijke 
diaconie 
Nijeveen e.o. 

een flink bedrag binnengekomen van mensen 
die de energiecompensatie aan mensen 
wilden geven die het harder nodig hadden 
dan zij zelf. Een mooi gebaar!  
 

Wij hebben na een oproep, een aantal 
verzoeken binnengekregen en daar hebben 
we aan kunnen voldoen. 
 

Ondanks dat de energieprijzen weer zijn 
gedaald, kan nog niet iedereen daarvan 
profiteren. Wij hebben nog een deel op onze 
rekening gereserveerd staan voor de winter 
die gaat komen. 

 

Bent u/ben jij inwoner van Nijeveen/ 
Wanneperveen en kunt u/kun jij door de 
energiecrisis de eindjes niet meer aan elkaar 
knopen? Juist dan zijn wij er om te helpen! 
Schroom niet, neem dan contact op met de 
emeritus predikant Jan Stap 06-45751180, 
zodat we samen kunnen kijken naar een 
oplossing. De aanvraag zal vertrouwelijk 
worden behandeld. 
 

De gezamenlijke diaconie 
 

CONCERT COV 
 

We willen u graag informeren over ons 
jaarlijkse concert, dat dit jaar plaatsvindt op 
zaterdag 2 december om 15.00 uur in de 
Grote Kerk van Steenwijk. De Christelijke 
Oratorium Vereniging (COV) Steenwijk zal 
dan werken van Johann Sebastian Bach 
uitvoeren. 
 

Het PROGRAMMA 
Magnificat - Een Lofzang in D majeur. 
J.S. Bach's "Magnificat" is een prachtig werk 
dat hij componeerde voor Kerst 1723. Het is 
de lofzang van Maria uit het Lucas-evangelie 
en bevat de beroemde woorden "Magnificat 
anima mea Dominum" (Mijn ziel prijst de 
Heer). Dit werk was het eerste grote koorstuk 
dat Bach schreef voor zijn nieuwe baan in 
Leipzig. Hij was toen 38 jaar oud. 
 

Weihnachts-Oratorium - Kerstviering in 
Muziek. Het "Weihnachts-Oratorium" van 
Bach omarmt de geboorte van Christus en 
het Driekoningenfeest in zes delen. Het 
brengt feestvreugde zonder droefenis of 
lijden. De opening met pauken en 
trompetten en de opgewekte koren en 
koralen vieren de komst van Kerst. Wij zullen 
hiervan de delen 1,5 en 6 uitvoeren. 
 

Onze solisten zijn Evelien Ziegler (sopraan), 
Marie Ann Jacobs (alt), Peter Vos (tenor), en 
Frans Fiselier (bas), en we zullen worden 
begeleid door het barokorkest La Sorpresa. 
Het geheel staat onder leiding van onze vaste 
dirigent Rob Meijer. 
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Concertdetails en kaartverkoop: 
Datum: Zaterdag 2 december 2023 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Grote Kerk Steenwijk 
Toegangskaarten kosten € 27.50,- en zijn 
verkrijgbaar via: 
Leden van de COV Steenwijk:  
Roeleke Hoekman, Hennie en Andries Katers, 
Piet en Harriët Speelman, Gea Veeloo,  
Titia en Hidde Visser en Fenna Winters. 
Website van het koor: 
https://www.covsteenwijk.nl/ 
Steenwijks Boekhuys in Steenwijk 
Boekhandel Barth in Meppel 
Kaarten zijn ook beschikbaar aan de deur. 
 

Wij nodigen u graag uit om samen met ons te 
genieten van deze muzikale uitvoering  in de 
Grote Kerk van Steenwijk op 2 december. 
Laten we samen de prachtige muziek van  
J.S. Bach vieren en de vreugde van Kerst 
delen. 
Met vriendelijke groet, 
COV Steenwijk 
 

ROON STAAL KERSTCONCERT 
 

Van 7 t/m 23 december toert zanger en 
pianist Roon Staal met zijn nieuwe 
kerstprogramma door Nederland. Op dinsdag 
19 december doet hij de Hervormde Kerk in 
Nijeveen aan. Het concert begint om 20.00 
uur en de kerk is vanaf 19.30uur open. 
 
Magische kerstsfeer 
Met zijn warme tenorstem en melodieuze 
pianospel weet hij zijn publiek mee te nemen 
naar een magische kerstsfeer. Roon speelt 
zowel in het Engels als in het Nederlands 
bekende kerstsongs op authentieke wijze, 
met ook werken van zijn nieuwe, inmiddels 
derde kerstalbum: The Christmas Album III. 

Musical en buitenland 
Als kind stond Staal al op de theaterplanken 
en in TV studio’s met artiesten als  
John Kraaijkamp sr., Ruth Jacott, Ron 
Brandsteder en Ernst Daniël Smit. In de hit-
musical Les Miserables speelt Staal de 
kinderrol Gavroche in het Carré theater en 
als jonge twintiger nam hij de titelrol in de 
rockopera ‘Tommy’ op zich met lovende 
kritieken tot gevolg. In de musical Rembrandt 
speelde hij even later naast Henk Poort als 
zoon Titus van Rijn en met Chantal Janzen en 
Freek Bartels gaf hij in 2010 gestalte aan het 
verhaal van de Hollandse musical Petticoat 
waarmee hij de grote theaters aandeed en 
wat hem een musical award nominatie 
opleverde. Met name daarna trad Roon veel 
op in het verre Oosten van Rusland en Japan 
met zijn solo werk terwijl hij in Nederland nu 
zo’n 5 toeren per jaar houdt. 
Niet bekend van radio of TV maar door 
legendes geprezen. “Wonderlijk eigenlijk, dat 
het hem is gelukt zo lang relatief onbekend te 
blijven”, aldus resencist Jacques d’Ancona. 
Hij werd geprezen door bekendheden zoals 
Art Garfunkel (Let the amazing tenor vocal 
performance of Mr. Staal now carry you 
away!) en Gilbert O’Sullivan (It’s his voice, 
not least his songwriting abilility, that really 
shines throughout) en het publiek dat u reeds 
voorging. Deze kerst kunt u nu genieten van 
de ingetogen maar ontwapenende 
performance van deze 43-jarige musicus. 
Alle informatie over dit concert kunt u vinden 
op de website www.roonstaal.com. 
Reserveringen kunnen daar worden gemaakt 
of via 06-15403125. Tickets kosten € 22,50. 
Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben 
toegang voor € 12,50. 
U bent van harte welkom!  

https://www.covsteenwijk.nl/
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Zingen – met bijsluiter! 
 

Bijsluiters kennen we allemaal wel. Je hoeft maar 
om medicijnen te gaan bij de apotheek of je vindt 
er een bijsluiter bij. Bedoeld om ons bewust te 
maken van wat we nu eigenlijk slikken: sta er 
even bij stil wát je nu eigenlijk tot je neemt en 
waartoe… 
Welnu, bijsluiters zijn wellicht ook nodig bij de 
liederen die we als kerk zingen. Want wát zingen 
we nu eigenlijk? We zingen immers niet voor het 
vaderland weg, al bestaat dat gevaar wel omdat 
we graag bekende liederen zingen en op bekende 
melodieën. We geven al gauw de voorkeur aan 
lekkere meezingers. Zeker in de komende 
maanden als het om advent gaat en kerst! Maar 
weten we ook wát we zingen in de context van 
ons huidige leven?  
Die vraag kwam nog sterker op mijn bordje te 
liggen na lezing van  een artikel over ‘zingen in 
óórlogstijd’ (Ned. Dagblad 22 okt. 2023). 
Natuurlijk zingen we dan graag ons liedje van 
verlangen naar vrede. En ons liedboek kent er 
ook een aantal in de rubriek “Samenleven – 
Vrede”. Hoe actueel worden ze niet nu we in een 
tijd van oorlog en de dreiging er van leven. Denk 
maar aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne 
met de hele betrokkenheid van de westerse 
wereld daarbij. En nog pregnanter wordt het nu 
Israël de strijd heeft aangebonden met Hamas, 
nadat deze een vreselijke terroristische overval 
heeft gepleegd. Verschrikkelijk wat er door 
Hamas is aangericht, maar ook nadien in de 
Gazastrook door Israël. Zoveel onschuldige 
mensenlevens naar de knoppen….  
Juist nu wordt de specifieke verbondenheid van 
de kerk met Israël wel zwaar beproefd. Voor de 
een leidt het tot extra aandacht voor die band om 
Israël te bemoedigen, voor de ander is het juist 
reden om het lot van de Palestijnen meer te 
benadrukken en de rol van Israël kritisch te 
benaderen. En in dat spanningsveld zingt de kerk 
haar liederen, elke zondag opnieuw worden de 
psalmen en gezangen aangeheven. Jawel, maar 
wát zingen we dan eigenlijk? Hoort er niet een 
bijsluiter bij die ons attendeert op de inhoud!  

 
Want waar zingen we van als we b.v. de Psalmen 
aanheffen en zingen over Israël? Om welk Israël 
gaat het daar bij? De staat of het volk van nu, dan 
wel van weleer, etc. etc. En welke lading heeft 
dan b.v. het zingen van Psalm 122: Jeruzalem dat 
ik bemin, wij treden uwe poorten in , om u met 
vrede te begroeten… 
 

Een advies uit het krantenartikel: veel liederen 
moeten wellicht op lagere toon gezongen worden 
en niet uit volle borst; misschien moet er alleen 
maar geluisterd worden naar de tekst om in stilte 
de woorden te proeven…. Of met een korte 
toelichting er bij…Het lijkt me in deze oorlogstijd 
dan ook een grote uitdaging om – zoals op 12 
november - een zangdienst met Psalmen gestalte 
te geven. Want wát zingen we eigenlijk? 
Ter overweging geef ik hier nu een nieuw lied 
door van Ria Borkent, het stond in het 
betreffende krantenartikel afgedrukt. Het kan op 
de melodie van Psalm (!) 119 gezongen worden 
of op de mooie melodie van lied 487 LvdK ’73….  
 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen. 
Wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 
Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 
 

Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en verder 
zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
een mens die helpt, een deur die openstaat, 
een hart vol liefde, in de nood een redder. 
 

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, 
het leven is bij U in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen. 
U helpt ons in de strijd van het bestaan 
en geeft als wapen: liefde voor de ander.   
 

Peter van Heiningen 
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Klaas Drost: ‘Mijn geloof geeft me houvast’ 
 
Klaas Drost is een geboren en getogen 
Nijevener. Zijn wieg stond op de Kolder-
veense Bovenboer, maar op driejarige leeftijd 
verhuisde hij met zijn familie naar de boer-
derij aan de Bramenweg, waar hij nu nog 
woont.  
Dankzij de ruilverkaveling begin jaren zestig 
kreeg de familie - ouders, vier broers en twee 
zussen, de derde zus is op de Bramenweg 
geboren - daar een nieuwe boerderij met 
meer percelen dichtbij huis. Een actieve 
herinnering heeft hij niet aan die periode, 
maar zijn ogen glimmen als hij er over vertelt. 
„We hadden toen nog varkens en koeien. Op 
de nieuwe boerderij konden mijn ouders 
meer koeien houden.” 
Na de lagere landbouwschool is Klaas het 
ouderlijk bedrijf ingegaan. De jaren daarna 
leek alles in een stroomversnelling te komen: 
zijn vader overleed, de superheffing - en 
daarmee het melkquotum - werd ingevoerd. 
Later kwamen de varkensrechten en de 
Minas (mestboekhouding). Door de 
mestwetgeving en te kleine omvang werd de 
varkenstak afgestoten.  
 

Emigratie naar Canada 
Klaas, eenmaal op zijn praatstoel, kan tot in 
de kleinste details vertellen over de 
geschiedenis van zijn familie en de boerderij. 
Hij heeft altijd een dubbel gevoel gehad bij 
de boerderij. „Anneminke en ik hebben zelfs 
nog overwogen om te emigreren naar 
Canada, eind jaren negentig.” Uiteindelijk 
heeft het paar deze grote stap niet gezet. 
„Het sociale aspect; de contacten met 
familie, vrienden en omgeving, heeft ons hier 
gehouden.” 
Zijn vrouw Anneminke verhuisde op haar 
zeventiende vanuit Friesland naar Nijeveen. 
De vonk sloeg bij Klaas heel snel over. „Zodra 
ik haar zag, wist ik het: zij is het”, zegt Klaas, 

terwijl ze elkaar lachend aankijken. In 1988 
zijn ze getrouwd, vier jaar later werd dochter 
Leonie geboren. Ook zij is inmiddels ge-
trouwd en woont in Willemsoord. Samen met 
haar man heeft ze een dochtertje van drie 

jaar. „En als alles goed gaat, komt daar in mei 
een tweede kindje bij”, zegt de trotse opa. 
Klaas voelt zich betrokken bij zijn boerderij, 
maar mag ook graag ‘buiten de dampalen’ 
komen. Zo zat hij jarenlang in het bestuur van 
onder meer de werktuigenvereniging, de 
lokale CBTB, en was hij betrokken bij vele 
andere activiteiten in en rond het dorp, zoals 
de survivalcommissie van Nijeveen, het 
bestuur van de Historische Vereniging 
Nijeveen en was hij bestuurslid van de ijs- en 
skeelervereniging. „Dat heb je in Canada veel 
minder, die sociale betrokkenheid.” Hij kijkt 
naar zijn vrouw. „We hebben het wel goed 
gedaan.”  
 

Regelgeving 
Het bleef bij Klaas en Anneminke altijd 
kriebelen om ook buiten de boerderij actief 
te zijn. Dochter Leonie wilde het melkvee-
bedrijf van haar ouders niet overnemen, met 
name vanwege de vele regelgeving. „Dat 
zette ons aan het denken: hoe lang willen wij 
nog doorgaan.”  
Dat keuzemoment kwam eerder dan 
verwacht, doordat Klaas in 2018 van de 
zolder viel en langere tijd rust moest houden. 
„Dat gaf ons tijd om na te denken over de 
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toekomst.” Zijn vrouw vult aan: „Je merkt 
dan ineens hoe het is om een tijdje niet te 
hoeven melken.” Ze hakten de knoop door en 
in 2019 werden de koeien opgehaald. „Een 
moeilijk moment”, 
herinnert Klaas zich. Hij 
richtte zich vanaf dat 
moment op het 
opfokken van jongvee.  
Daarnaast heeft hij een kleine handelsonder-
neming, waarmee hij onder meer landbouw-
folie verkoopt aan de agrarische sector. „Bij 
dat werk komt ook weer het sociale om de 
hoek kijken: ik kom bij veel boeren op het erf, 
ik spreek veel collega’s.” 
Kindcentrum De Wel was op zoek naar een 
conciërge, en Klaas besloot hier op te 
reageren. Een heel andere tak van sport, 
maar toch voelt hij zich hier thuis. „Kinderen 
zijn eigenlijk altijd blij. En daar word ik weer 
blij van. Het werk bij De Wel geeft hem veel 
voldoening. „Ik mag er graag zijn. Ik heb er 
zelf op school gezeten, Leonie ook, en ik ben 
daar meerdere jaren op 5 december actief 
geweest.” 
 

Stuivertje wisselen 
Klaas is in de afgelopen jaren twee keer 
ouderling en één keer diaken geweest in de 
gereformeerde kerk van Nijeveen. Ook heeft 
hij huiscathechese gegeven. Het was eigenlijk 
steeds stuivertje wisselen met Anneminke, 
vertelt hij lachend. „Toen ik in de kerkenraad 
zat, gaf zij cathechese, en andersom.” 
Het werk voor de kerk vindt Klaas belangrijk. 
„Er moeten mensen zijn die de verantwoor-
delijkheid nemen.” Ouderling zijn is mooi, 
maar het is wel wat zakelijker geworden, 
heeft hij gemerkt. „Het bezoekwerk is minder 
geworden. In de coronatijd waren we vooral 
crisismanagers: er moest veel worden 
geregeld rond de kerkdiensten.” 
Het is dan ook niet zo dat hij in zijn functie 
het geloof altijd intens beleeft, geeft hij aan. 
Juist vanwege het vele regelwerk. Nee, die 
intensiteit voelt hij vaker als hij geen dienst 
heeft en onbevangen in de kerk kan zitten. 
„Het kan een lied zijn maar ook de preek kan 
echt bij me binnenkomen.” Maar het is ook 

het samen koffie drinken na de dienst. „De 
ontmoeting met de gemeenteleden, dat je 
elkaar spreekt en hoort hoe het met de ander 
gaat.” 

Het geloof is belangrijk 
voor Klaas. „Het geeft 
me houvast, 
vertrouwen. We maken 
ons vaak druk om kleine 

dingen. Maar door mijn geloof kan ik dingen 
uit handen geven. Mijn zorgen bij God 
neerleggen, geeft mij rust.” Wat niet wil 
zeggen, dat hij altijd de rust heeft, voegt hij 
daar direct aan toe. „Want soms weet ik het 
ook niet meer. Het leven is mooi, maar we 
maken het elkaar soms wel erg moeilijk in 
deze wereld. Waarom zijn we niet in staat om 
dat op te lossen? Dat vind ik wel moeilijk.” 
 

Klusjes doen 
Hobbies? Ach, Klaas heeft ze niet echt, 
althans, hij wil 
het zo niet 
noemen. Maar 
hij mag graag 
klusjes doen. 
„Alles wat rond 
het huis moet 
gebeuren, pak 
ik op.” En 
eigenlijk is het 
werk op de 
boerderij ook 
wel een hobby. 
Maar het had 
heel anders 
kunnen lopen, 
vertelt hij. Klaas had graag in dienst gewild, 
bij de luchtmacht. Maar zijn vader kon niet 
zonder hem. „Hij heeft geregeld dat ik niet in 
dienst hoefde, omdat hij me nodig had op de 
boerderij.” En dat vindt hij diep in zijn hart 
nog steeds jammer. „Ik had het graag 
meegemaakt, het avontuur, om te zien of het 
iets voor mij was geweest.”   FW 
 

„Mijn zorgen bij God neerleggen, 
geeft mij rust.” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar : 
Mevr. H. Kroes-Agtersmit 
Fam. Kroes-Bos 
Dhr. R. Oort 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 12 november Ds. Johan Prosman is 
deze zondag onze predikant. Het is een 
gezamenlijke dienst van Geref. Kerk en 
Hervormde Kerk Nijeveen. Na de kerkdienst 
is er Gemeente vergadering in de kerkzaal. 
Wij hopen op een goede opkomst.  
Zondag 19 november Dan hebben wij weer 
een E-meeting. Wij verwachten een prima 
opkomst en een fijne dienst. De 2e dienst is in 
de HGKD.  
Zondag 26 november Ds. René Kok is onze 
voorganger. Het is de laatste zondag van het 
Kerkelijk jaar. In deze dienst worden de 
overledene van het afgelopen jaar herdacht. 
Zondag 3 december Ds. Johan Prosman is 
deze zondag onze predikant. Het is een 
gezamenlijke dienst van de Geref. Kerk en de 
Hervormde Kerk Nijeveen. Het is 1e advent 
en de eerste advent kaars wordt deze 
morgen aangestoken door één van de 
kinderen van de kindernevendienst.  
 

Er staan vier kaarsjes op een rij  
Te wachten op het feest.  

Eén Lichtje laat ons alvast zien  
Hoe mooi het is geweest. 

 

Namens de dienstencommissie,  
Jenny van Gijssel-Wever 
 
 
 

GEBOREN 
 

Op zondag 1 oktober is Julan geboren, 
zoontje en broertje van Ronald, Rianne, Finn 
en Yara Lankhorst (Schoutstraat 29). We 
willen hen namens de gemeente van harte 
feliciteren en dat het kindje mag opgroeien 
als een kind van God. 
 

OVERLEDEN 
 

Op 25 oktober is Johannes (Johan) Vink,  
zoon van Gezinus en Alie Vink, Ds. Van 
Halsemastraat 10, op de leeftijd van 41 jaar 
overleden. 
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 
31 oktober, in de Gereformeerde kerk te 
Nijeveen en de dienst werd geleid door  
Ds. van den Hout. 
Wij wensen de familie veel sterkte en Gods 
kracht toe. 
 

MEELEVEN 
 

Dhr. R. Oort KBB 62 is opgenomen geweest in 
het revalidatiecentrum Reestdal, maar is 
inmiddels weer thuis. 
 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1  
afd. Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk (voorheen 
Weidelint). 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 
Mevr. W. Buddingh-Bouwknegt, Reestoord 
kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27 E, 7943 KC Meppel. 
(voorheen Scheerweide) 
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God keek eens in zijn hemels paradijs 
en heeft daar nog een plaats bereid 

toen keek hij naar de aarde 
en zag jouw vermoeide strijd 

 

God zag dat de weg te moeilijk werd 
de bergen hoog en zwaar 

dus sloot Hij je vermoeide ogen 
en fluisterde; het is goed, kom nu maar 

 

jouw geliefden waren gebroken 
maar je ging toch niet alleen 

een stukje van ons ging met je mee 
naar het Vaderhuis, Zijn armen om je heen. 

 

Eeuwigheidszondag en gedachtenis aan 
gestorvenen herdenken wij zondag  
26 november, de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. 
We noemen de namen van hen die uit ons 
midden wegvielen dit jaar. 
 

Fenna Johanna de Boer-Wilting 
overleden op 30 januari 2023 
in de leeftijd van 96 jaar 
 

Elly van Hilten 
overleden op 31 januari 2023 
in de leeftijd van 85 jaar 
 

Annigje Kiers-Beute 
overleden op 10 februari 2023 
in de leeftijd van 95 jaar 
 

Jan Winters 
overleden op 26 maart 2023 
in de leeftijd van 88 jaar 
 

Hendrik Albert Duker 
overleden op 6 september 2023 
in de leeftijd van 84 jaar 
 

Willem Jan Smit 
overleden op 13 september 2023 
in de leeftijd van 86 jaar 
 

Johannes Vink 
Overleden op 25 oktober 
In de leeftijd van 41 jaar 
 

Streep hun naam niet door, al zijn zij tot stof 
vergaan. 
Streep hun naam niet door, alsof ze nooit 
hebben bestaan. 

`t Liefste dat ik heb bezeten, `t toekomstbeeld 
van mijn bestaan. 
Vraag me niet dat te vergeten en gewoon 
weer door te gaan. 
 

Want ik wil weer verder leven, maar ik weet 
niet hoe dat moet. 
`k Hoor bij hen die achterbleven, overleven 
vergt veel moed. 
 

Streep daarom hun naam niet door, noem 
hun naam en laat me weten, 
Dat ook jij niet zult vergeten, zo alleen kan `k 
verder gaan. 
 

Met vriendelijke groet, 
Betsy Wamsteeker 
 

VAN DE DOMINEE 
 

Het was een bijzonder weekend bij ons thuis. 
Wat hebben we genoten van onze logees! 
Suzan en Zenon Otim hadden we te gast. U 
hebt ze in de kerk wel gezien. Ze waren bij 
ons te gast, helemaal uit Oeganda, om ons te 
vertellen over ons nieuwe project: 
HomeSweethome in Oeganda. Daar wonen 
en werken zij al jaren en wij mogen hen 
daarbij als gezamenlijke kerken in Nijeveen 
de komende tijd gaan ondersteunen. Kijkt u 
maar eens op hun website: 
homesweethomeuganda.nl. 
En trouwens: kijk ook eens op Grenzeloos 
Verliefd: Baby in het Buitenland (seizoen 1 
Uganda), waarin Jennifer Hoffman bij hen 
thuis in Oeganda op bezoek is... 
Het logeeradres waar ze eerst zouden 
verblijven ging door omstandigheden niet 
door… En dat was voor ons de kans om hen 
bij ons thuis uit te nodigen. Wat hebben we 
een gezellig en interessant weekend gehad. 
Bram kon zijn Engelse taalvaardigheid even 
testen in de praktijk. Hij vond het helemaal 
geweldig toen hij hoorde dat er mensen uit 
Afrika zouden komen logeren. ‘Ik kan best 
Engels met hen praten hoor…’. 
Wat een verschil tussen leven daar en hier, 
tussen kerken daar en hier. En dan elkaar 
toch verstaan, niet alleen qua taal, maar ook 
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in het geloof. Het zou mooi zijn om elkaar 
nog eens te ontmoeten! 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Scriba Anje opent op 17 oktober de 
vergadering. Bij de bespreekpunten komen 
de volgende zaken aan de orde: 
Financiën en jaarrekening 
Bert geeft aan dat de jaarrekening nog niet 
klaar is. Op 31 oktober a.s. is er weer een 
vergadering van de kerkrentmeesters en dan 
wordt de jaarrekening besproken. 
De gemeentevergadering waar de  
jaarrekening besproken wordt, is al op  
12 november a.s. en daarvoor is er geen 
kerkenraadsvergadering meer, de 
jaarrekening kan dan niet meer voor de 
gemeentevergadering in een 
kerkenraadsvergadering besproken worden. 
Het is lastig dat de jaarrekening zo laat klaar 
is, ook omdat het landelijke PKN de 
jaarrekening op tijd wil hebben. De 
jaarrekening wordt nu nog gedaan door 
vrijwilligers, dit is een aandachtspunt bij het 
samen op weg proces. Bert zegt toe dat de 
jaarrekening nu schriftelijk doorgestuurd 
wordt naar de kerkenraadsleden zodat we 
deze nog kunnen inzien voor de vergadering 
van 12 november a.s. en zo eventuele vragen 
en opmerkingen nog op tijd aan de kerkrent-
meesters kunnen stellen. 
Gemeentevergadering 12 november 
Naast de jaarrekening komt het volgende aan 
de orde: digitale collecte, pastoraat, SAGE, 
Jeugd. Anje en Klaas maken de agenda voor 
deze vergadering. 
Winterdiensten 
De winterdiensten in november en december 
zijn gezamenlijke diensten van GKN en HN, in 
2024 doet ook de HGKD mee. In 2024 zijn er 
in principe iedere zondag 2 kerken open. Het 
rooster voor 2024 is klaar. 
René Kok werkt aan het rooster voor 2025. 
Het uitgangspunt is dat dan vaker 1 kerk 
open is in plaats van 2, net als met de 
zomerdiensten. 
 
 

Oogstdienst 2024 
HGKD heeft een oogstdienst waarin bakjes 
gemaakt worden door kinderen van de 
zondagsschool. Ze worden uitgedeeld aan 
leden van de kerk die ziek zijn en/of ouder 
zijn dan 80 jaar. Er was enige onduidelijkheid 
over de organisatie, of de Kindernevendienst 
ook mee zou doen en dat het zo een 
gezamenlijke dienst zou worden. De GKN gaf 
aan dat ze wel mee wil doen, zonder dat het 
duidelijk was dat er dan ook bakjes gemaakt 
moeten worden en adressen moeten zijn van 
de ontvangers en mensen om deze bakjes te 
bezorgen. 
Uiteindelijk is besloten om mee te doen en 
dat het een gezamenlijke oogstdienst wordt 
van de 3 kerken. 
Doopregister 
Het doopregister wordt bijgehouden door de 
scriba. Niet alle kinderen van leden van de 
kerk worden gedoopt. Als er een geboorte-
kaartje naar de kerk wordt gestuurd en er 
wordt gedoopt, dan komt er een vermelding 
in het doopregister. Als er een geboorte-
kaartje naar de kerk wordt gestuurd en er 
wordt niet gedoopt, dan komt er geen 
vermelding in het doopregister. 
We besluiten om bij het doopregister een 
extra bijlage te maken van de kinderen waar 
de kerk een kaartje van krijgt, maar die niet 
gedoopt worden. 
Terugblik gezamenlijke kerkenraads-
vergadering met als Thema: Visie met het 
oog op de jaren na 2026. 
Verrassende opzet, mooi om zo met de visie 
bezig te zijn. We zijn op een andere manier 
met elkaar in gesprek, we leren elkaar op een 
andere manier kennen. 
Verbindende opzet. 
Met de visie bezig, niet met de gebouwen. 
Een positieve vergadering, we groeien echt 
naar elkaar toe. 
Voorstel wijkindeling 
GKN en HGKD werken met een wijkindeling 
voor pastoraat, HN werkt ook met wijken, 
maar in een andere opzet. Ook in de 
gefuseerde situatie zal het onmogelijk zijn 
om te gaan werken met bezoekouderlingen 
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“oude stijl”. Waarschijnlijk zullen we gaan 
werken met ouderlingen die een over-
koepelende taak krijgen en met  
bezoekmedewerkers die de directe contacten 
verzorgen. 
René heeft een voorstel voor een nieuwe 
wijkindeling gemaakt. Voorstel is om eerst de 
wijkindeling goed te hebben en dan daar de 
mensen voor het pastoraat en diaconie bij te 
zoeken. René gaat met een werkgroep dit 
voorbereiden, Jennet van Dijk sluit hierbij 
aan. 
SAGE 
De afvaardiging van de GKN bestaat uit:  
Anje, Han en Mariska. 
Maandsluiting Kerspel 
Voor de maandsluiting van het kerspel moet 
de predikant een volledige dienst  
voorbereiden, dit vraagt veel tijd van de 
predikant. Omdat de kerkdiensten ook via 
internet te volgen zijn, kan er geen gebruik 
gemaakt worden van een eerder 
voorbereidde dienst. Van deze dienst maken 
meestal 2 bewoners van het Kerspel gebruik 
en 3 anderen van buiten het Kerspel. Deze 3 
mensen komen ook nog wel in een gewone 
kerkdienst. De dienst in het Kerspel wordt 
wel erg gewaardeerd door de mensen die er 
komen, met name vanwege de ontmoeting. 
Vraag is of we door moeten gaan met deze 
diensten, gezien de investering van de 
predikant voor deze diensten. Kunnen we 
misschien een alternatief bieden? Op dit 
moment laten we het bij een 
gedachtewisseling over dit onderwerp. We 
denken er over na en besluiten de volgende 
vergadering over wel of niet doorgaan van de 
maandsluitingen in Het Kerspel en over een 
eventueel alternatief. 
De afgetreden ambtsdragers Klaas Drost,  
Sita en Betsy verlaten de vergadering, 
voorzitter Klaas Neutel bedankt hen voor hun 
inzet van afgelopen jaren. 
Mededelingen 
Kerkrentmeesters: 
Het podium in de kerk wordt groter, wordt 
met vrijwilligers 2 weken aan gewerkt. 31 
oktober is de volgende rentmeesters 

vergadering waar onder andere ook 
gesproken wordt over de mogelijkheid om 
het terrein achter de kerk te bebouwen. Er is 
overleg met de dorpsvereniging over dit 
onderwerp. 
Diaconie: 
Vanaf januari wordt de 1e collecte in de 
dienst voor de diaconie en de 2e collecte 
voor kerkelijk beheer. 
Jeugdouderling: 
De opkomst bij de film in het startweekend 
was erg goed. 
Het adventsproject staat nog niet vast, het is 
lastig omdat we dienst hebben in 2 kerken. 
Gezinsdienst in de HGKD, jammer dat de KND 
hier niet in meegenomen was. Judith kan nog 
niet weer aan de slag als jeugdouderling, 
Anneminke Drost wil wel met Esther 
meedenken en ook René wil Esther helpen bij 
haar taak. 
Klaas brengt het probleem van de coördinatie 
van het jeugdwerk (in onze drie kerken is 
slechts één jeugdouderling operationeel) in 
het SAGE-overleg ter sprake. Sjops is weer 
gestart met een kleine groep. Het is lastig om 
de jeugd er bij te krijgen, ze hebben andere 
ontmoetingsplaatsen. Er is een plan om met 
de jeugd een graffiti tekening te maken op 
het fietsenhok onder leiding van een expert. 
Om hier geld voor te krijgen moet er een 
begroting worden ingediend bij de  
kerkrentmeester. 
Rondvraag 
De zending heeft een nieuw gezamenlijk 
project, in de dienst van 29 oktober wordt 
hier een toelichting over gegeven.  
Afsluiting 
We sluiten de vergadering af met het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
Volgende vergadering: 21 november, Mariska 
verzorgt de opening. 
 

GEMEENTEVERGADERING 
 

De volgende gemeentevergadering van de 
Gereformeerde Kerk is op zondag  
12 november, na afloop van de kerkdienst. 
De dienst is een gezamenlijke dienst met HN. 
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Ook leden van de andere gemeentes van 
onze samenwerking zijn welkom. 
 
Voorlopige agenda: 
Vordering van de samenwerking met de drie 
kerken, waaronder de ontwikkelingen op 
gebied van de gezamenlijke diensten. 
Financiën. 
Rondvraag. 
Voor dit laatste: Leest u de verslagen van de 
laatste kerkenraadsvergaderingen (Drieluik 
oktober en Drieluik november). Wellicht zijn 
hier vragen over. 
 

ZENDING 
 

Ook dit jaar willen we u graag op de hoogte 
brengen aan welke goede zendingsdoelen we 
dit jaar een financiële ondersteuning willen 
geven. 
Naast dat we € 2.500 doneren voor het 
gezamenlijk project Home Sweet Home in 
Oeganda, hebben we nog gekozen voor: 
 
Dorcas. 
Dorcas investeert in duurzame verandering in 
het leven van mensen die achtergesteld 
worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis 
creëren we mogelijkheden voor hen om tot 
bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. 
 
En hebben we gekozen voor Stichting Red 
een kind. 
Deze stichting staat voor: 
Hoe doorbreken wij de vicieuze cirkel van 
armoede? De mensen die in armoede leven 
gaan zelf aan de slag; ze willen graag zelf de 
problemen oplossen. Wij geven ze tools om 
zelf aan de slag te gaan. Dit blijkt een 
duurzame oplossing te zijn. 
 
Het zal teveel ruimte innemen om uitgebreid 
te beschrijven wat deze organisaties doen 
voor kinderen en volwassenen. Mocht u 
interesse hebben dan kunt u via internet 
Dorcas en Red een Kind opzoeken. Beiden 

hebben een uitgebreide website waar u veel 
informatie kunt vinden. 
Beide goede doelen ontvangen een bedrag 
van ieder € 1.100. 
 

Als laatste wil ik u hartelijk bedanken voor uw 
giften. We proberen het geld op een zo goed 
mogelijke plek terecht te laten komen. En……. 
Dit wil ik u niet onthouden, want wist u dat 
wij in de kerk ook nog steeds zendingsbusjes 
hebben hangen. Ook op die manier kunt u 
uw bijdrage geven. 
 

Voor nu een hartelijke groet, 
Jannette Klok 
 

KERKELIJKE STAND - OKTOBER 2023 
 

Overleden 25 oktober 2023:  
Johannes Vink, Brunel 11 Meppel, 41 jaar 
 

Verhuisd:  
A.A. Hoekman van Steenakkers 32  
Belt-Schutsloot naar Timorstraat 38 Meppel 
(blijft lid) 
B. van der Linde van Roekebosscheweg 3A 
naar Roekebosscheweg 8 
H.M. Nijkamp van Kolderveen 51 naar 
Bolsterturf 4 Meppel (blijft lid) 
M.E. de Boer van Bramenweg 5 naar 
Scheerweide 52 
 

Ingeschreven: 
Dhr. J.J. Bienefelt en mevr. M. de Deugd, 
Vossestraat 1 Meppel 
 

KERKELIJK REGISTER 
 

Peildatum 31-10-2023 
Geen doop of belijdenis 3 
Dooplid 182 
Belijdend lid 279 
Totaal 464 
 

Overleden in Kerkelijk jaar: 6 
Gedoopt: 2 
Ingeschreven: 8 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen de afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar; 
 

01-10 Fam. H. Huisman 
15-10 Mevr. L. Kretova 
22-10 Mevr. J. Reuvekamp 
29-10 Mevr. W. Brand en mevr. S. Brand 
 

BIJ DE DIENSTEN VD AFGELOPEN PERIODE 
 

Zondag 1 oktober was er de gezinsdienst met 
Marcel en Lydia Zimmer. Het was een mooie 
dienst voor jong en oud!  
Na welkom en openingsgebed door Frens 
Westenbrink was het woord – en het lied! – 
aan Marcel en Lydia. De toon werd gezet met 
een prachtig lied, een mooie weergave van 
Psalm 133:  

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie 

als broers en als zussen 
om elkaar geven 

 

en open en eerlijk 
met elkaar omgaan 
de vrede bewaren 

en eensgezind leven 
 

en het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God 

een eindeloos leven 
 

Er kwam van alles langs: liedjes, sketches, de 
Bijbel (1 Korinthe 13) en verkondiging: als je 
geen liefde hebt… dan ben je niets meer dan 
een dreunende gong. Die gong is prachtig. 
Maar… het geluid van de gong sterft wel uit. 
Maar Gods liefde blijft, gaat noot voorbij. 
 

Zondag 8 oktober waren er gezamenlijke 
diensten: de E-meeting in de Gereformeerde 
kerk en de parallel-dienst in de Hervormde 

kerk in Nijeveen. In de E-meeting was het 
thema ‘de talen van de liefde’. Iedereen 
heeft zo zijn eigen manier van communiceren 
in liefdevolle relaties: lieve woorden, compli-
menten, cadeautjes, klusjes doen voor de 
ander, enz. Geven en ontvangen. 
Ook in deze dienst luisterden we naar waar 
die liefde vandaan komt: bij God. En we lazen 
dus ook nu weer 1 Korinthe 13 over Gods 
eindeloze liefde. God zegt mooie dingen 
tegen ons, Hij zegent. Bovendien geeft Hij 
Zichzelf in Jezus en door de Heilige Geest. Hij 
spreek alle talen van de liefde en bovendien 
voor eeuwig en altijd. Liefde om te ont-
vangen en om door te geven. 
En als onze liefde nu eens ontvlamt aan Gods 
liefde, dan gaat ons delen van liefde ook 
stukken beter. We zijn nu in elk geval op het 
spoor gebracht om te proberen om elkaars 
liefdes-taal (beter) te leren verstaan. 
Zondag 15 oktober hadden we in de  
Kolderveense kerk een doopdienst. Suze 
Hoekman werd gedoopt! Suze werd geboren 
op 20 mei en is de dochter van Gert-Jan en 
Geerije en zusje van Emma en Jula.  
We lazen het verhaal van de kinderen die bij 
Jezus gebracht werden, uit Markus 10: 13-27. 
Vandaag brachten we Suze bij Jezus. Dat kan 
dus gewoon! Jezus’ leerlingen dachten eerst 
dat dat zomaar niet ging. Ze dachten dat 
Jezus veel te heilig en eerbiedwaardig was 
om zich met kinderen bezig te houden (waar 
herkennen we dat van?). Maar Jezus vertelde 
dat het juist andersom is. Dat er maar één 
manier is om in Gods rijk te komen: als je je 
laat dragen als een kind. Juist zulke mensen 
zijn meer dan welkom bij Hem. Hij omhelst 
hen, zegent hen, raakt hen aan. Hij dompelt 
hen onder in Gods liefde (dat is de echte 
doop trouwens, waarvan de waterdoop het 
teken/symbool is). 
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Kinderen LATEN zich redden. Ze kunnen niet 
anders. Dat in tegenstelling tot die rijke man 
die meteen na dit kinderverhaal haastig 
probeerde zichzelf te redden: wat moet IK 
DOEN? Jezus adviseerde hem om daar maar 
mee te stoppen en gewoon Hem te volgen, 
zonder vertrouwen op rijkdom of ‘gelovige’ 
prestaties. ALS EEN KIND. 
Zondag 22 oktober hadden we als 
gastvoorganger dhr. K. Frederiks uit Zwolle. 
We lazen Lukas 5, het verhaal van de  
verlamde man die door zijn vrienden door 
het dak heen aan Jezus voeten werd gelegd 
en niet alleen vergeving van zonden, maar 
ook genezing ontving. Ook lazen we uit  
Efeze 2: 4-10 over de vergeving en redding 
door Jezus Christus. Het Thema was ‘uw 
bewegingsruimte herstelt zich’. We zongen 
o.a. ‘Welk een vriend is onze Jezus!’ Hij geeft 
ons immers zelfs een plaats in de 
hemelsferen (Efeze 2: 6). We hebben 
allemaal wel een verhaal dat ons beperkt of 
hindert, net zoals die verlamde man. En we 
mogen allemaal verlossing en bevrijding 
ontvangen, om als mens tot ontplooiing te 
kunnen komen zoals Gods het heeft bedoeld. 
Bevrijding van binnen en van buiten. 
Bevrijding van lichaam en ziel. 
Zondag 29 oktober was dhr. Sjoerd Bakker 
uit Urk onze voorganger. De Bijbel ging open 
in Lukas 15 8-10 over de verloren penning en 
Mattheüs 6: 33 (zoek eerst het koninkrijk van 
God). Je bent vast wel eens iets kwijt. Of 
misschien ben je zelf wel eens kwijt. Of 
misschien ben je Gods koninkrijk aan het 
zoeken (hoe doe je dat?). Dan kun je wel 
eens een vriend nodig hebben om je te 
helpen zoeken! Jezus helpt ons. Hij weet de 
weg! Door Hem kun je vinden en gevonden 
worden. 
En dan zijn er natuurlijk ook nog mensen om 
ons heen die wel wat hulp zouden kunnen 
gebruiken om het goede te vinden. Om Gods 
rijk te vinden. En wij zijn de mensen die hen 
misschien wel kunnen helpen. Aan ons zal 
het toch niet liggen dat de mensen die bij ons 
wonen nooit hebben gehoord of gemerkt van 
het geluk dat Jezus ons helpt vinden?  
 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

HERDENKING VAN DE OVERLEDENEN 
 

Zondag 26 november, de zondag voor 
Advent, gedenken we hen die ons ontvielen 
in het afgelopen kerkelijk jaar: 
 

– Klaasje Santing-Hoeve 
    * 21-03-1938 - † 17-12-2022  (84 jaar) 
– Albert Pruntel 
    * 08-03-1947 - † 01-01-2023  (75 jaar) 
– Harmina Pinxterhuis-Rumph 
    * 08-07-1935 - † 12-02-2023  (87 jaar) 
– Petronella Buitenhuis-Veneboer 
    * 23-11-1942 - † 26-02-2023  (80 jaar) 
– Dirkje Cornelia Bouwknegt-Tuinenburg 
    * 14-09-1931 - † 22-05-2023  (91 jaar) 
– Cornélie Gertrude Amy Vuursteen 
    * 03-04-1954 - † 22-06-2023  (69 jaar) 
– Sanne Nelleke Geertje de Jong  
    * 07-07-2004 - † 26-06-2023  (18 jaar) 
– Geeske Kwint-Kruithof 
    * 25-03-1938 - † 05-07-2023  (85 jaar) 
– Janet Hopman-van der Linde 
    * 05-10-1968 - † 07-07-2023  (54 jaar) 
– Jantje de Wolde-Inberg 
    * 18-02-1947 - † 08-07-2023  (76 jaar) 
– Mina Cobi Huizinga Ponne 
    * 25-01-1938 - † 28-09-2023  (85 jaar) 
 

Wij gedenken hen. God bewaart hen! 
 

Heer, herinner U de namen 
van hen, die gestorven zijn, 

en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 

Vaderhuis, hun toebereid. 
(Lied 730: 1) 
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PASTORAAT 
 

Bertin Huisman verblijft nog steeds in het 
ziekenhuis. Het gaat steeds beter en dan 
weer slechter. We blijven voor jullie bidden! 
 

Mevr. Wolly Brand heeft een nieuwe knie 
gekregen. 
 

Dhr. H.J. Kamphof moest ook de afgelopen 
maand weer verschillende keren naar het 
ziekenhuis vanwege benauwdheidsklachten. 
 

Dhr. B.A. Scheper is in afwachting of er nog 
meer behandelingen mogelijk zijn voor de 
ontsteking achter zijn oog. 
 

We blijven naar elkaar omzien en voor elkaar 
bidden. Ook voor de mensen van wie (om 
wat voor reden) de naam niet in het kerkblad 
staat, maar die wel onze zorg en aandacht 
nodig hebben. 
 

Ten slotte 
Hier alvast een adventslied, een gebed naar 
de adventstijd toe, die eind van deze maand 
weer aanbreekt: 
 

Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria 's kind. 
 

(Lied 433: 1) 
 

In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”,  
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”,  
Joh. Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 

Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1, 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1, 
7961 AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a,  
7943 KC Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908NL 
Hoogeveen 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderlingen:  
Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472 
Gert Westenbrink: 06-3856 6333 
 

Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
 

Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met  
ds. Johan Prosman: 06-12711603 
 

GEMEENTEOCHTEND 
 

Uitnodiging tot het bijwonen van onze 
Gemeenteochtend op 19 november 2023, 
aanvang 11.30 uur (na afloop eredienst) in 
het kerkgebouw van HGKD 
 

Geachte Gemeenteleden, 
Graag informeren wij u over de 
ontwikkelingen en gebeurtenissen over de 
afgelopen periode. Wij willen hiervoor een 
Gemeenteochtend organiseren op  
19 november a.s. aanvang 11.30 uur 
aansluitende op onze eredienst in het 
kerkgebouw van HGKD.  
Hieronder treft u de agenda aan: 

1. Opening 
2. Notulen voorgaande vergadering 

(gepubliceerd in Drieluik) 
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3. Voorgenomen besluit kerkenraad 
nieuwbouw 

4. Stand van zaken sage-proces 
5. Voorgenomen besluit kerkenraad in 

verband met houden van een aantal 
erediensten in 2025 op een andere 
locatie 

6. Rondvraag 
7. Sluiting 

Na afloop van de vergadering zullen broodjes 
en een kom soep u worden aangeboden.  
U wordt van harte uitgenodigd de 
vergadering bij te wonen. Wij kijken uit naar 
uw komst. Tot zondag de 19e!  
 

DIACONIE 
 

De begroting van 2024 van de diaconie ligt 
ter inzage van 13 t/m 17 november bij  
Jannie Hoorn, Veneweg 45 Wanneperveen. 
Graag even telefonisch een afspraak maken, 
telefoonnummer 0642242029. 
  

Groet Frens Westenbrink 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De zendingsbussen in de kerk hebben in de 
periode 9 juli tot en met 15 oktober € 148,30 
opgebracht. 
 

Met vriendelijke groet, Femmie 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Via de mail en deze Drieluik bent u 
uitgenodigd voor de gemeente vergadering 
van 19 november. De kerkrentmeesters 
praten u dan met name bij over de voortgang 
van de bouw van de nieuwe 
ontmoetingsruimte bij de kerk. Maar er is 
ook ruimte voor andere zaken. Een aantal 
onderwerpen wil ik nu alvast benoemen: 
Het keukenblok in de kerk is inmiddels 
geïnstalleerd. Tegelijkertijd is ook de 
meterkast aangepast aan het groeiende 
aantal elektrische apparaten in de kerk. 
Voor het in stand houden van monumentale 
panden bestaan subsidiemogelijkheden. De 
kerkrentmeesters hebben een toezegging 

van € 29.000 ontvangen voor het onderhoud 
voor de komende 6 jaar. Dit bedrag is een 
tegemoetkoming in de kosten voor o.a.: 
voegen, stukadoren, ongediertebestrijding in 
de kapconstructie en reparaties aan kozijnen 
en deuren van o.a. het klompenhok. 
Diaconieën en kerkrentmeesters van de  
3 kerken werken samen aan de introductie 
van de Apostelapp om digitaal te kunnen 
collecteren. We willen dit begin volgend jaar 
introduceren. 
Op zaterdagochtend 9 december gaan wij bij 
de kerk en de begraafplaats het blad 
opruimen. U bent alvast van harte 
uitgenodigd om te komen helpen. 
Kerkrentmeesters 
 

COLLECTEN EN GIFTEN 
 

01-10-2023 t/m 29-10-2023 
Collecten in de dienst:    
CvK € 338,31 
Diaconie € 139,85 
Bijz.collecten € 163,45 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 

Voor het CvK: 
Mevr. F. Nijmeijer  €10,00 + € 20,00 
Dhr. G. Huisman   €10,00 
Mevr. J. Hoorn  €15,00 
 

Voor de bloemenpot: 
Dhr. H.O. Gerrits  €5,00 + € 20,00 
Mevr. L. v/d Kolk  €5,00 
 

Voor onderhoud kerkhof: 
Dhr. H.O. Gerrits €50,00 
Mevr. C. de Groot  €10,00 
 

Voor de Diaconie; 
Mevr. J. Hoorn   € 15,00 
 

Allen die gaven in geld,goed of arbeid: 
hartelijk dank 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij:  
Dhr. G. Huisman 
De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 

De kerkrentmeesters 
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ROMMELMARKT 
 

De rommelmarkt is weer achter de rug. We 
kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag 
met een mooie opbrengst van  € 5.300,00 
We zijn heel blij met deze opbrengst. En met 
de inzet van de vrijwilligers, die ons weer in 
grote getale hebben geholpen. Wij willen 
iedereen, die op wat voor manier dan ook, 
heeft geholpen bij het bakken van knijpertjes 
en ander gebak, de opbouw, de voorbe-
reiding, de verkoop en het opruimen, dan 
ook heel hartelijk bedanken. Het is mooi, dat 
ook de jeugd zo actief meedoet. De 
opbrengst is voor de kerk en het 
jeugdgebouw. O.a voor kopjes in de kerk 
voor het koffiedrinken. We hebben nog weer 
DE-punten binnengekregen. De artikelen die 
we daarvoor hebben gehaald, waren 
onderdeel van een verloting.  
 
Prijswinnaars: 
1e prijs  Senso  Mevr. Westenbrink 
2e prijs  Isoleerkan Mevr. Hoorn 
3e prijs  Isoleerbeker Fam. Huisman 

4e prijs  Dubbelwandige glazen Dhr. Hulst 
5e prijs  Dubbelwandige glazen Dhr. Knol 
6e prijs  Melkopschuimer Mevr. v. Gijssel 
7e prijs  Bloemstuk  Fam. Huisman 
8e prijs  Theeglazen Mevr. Altena 
9e prijs Theeglazen Mevr. Huisman 
10e prijs  Blikje knijpertjes Dhr. Westenbrink 
11e prijs  Koffiemokken Dhr. Schipper 
 
De taart, die gewonnen kon worden door het 
raden van het juiste aantal knikkers, is 
gewonnen door Mevr. Prosman. Er zaten 243 
knikkers in de pot. 
 
Volgend jaar hopen we ook weer een 
rommelmarkt te organiseren op de laatste 
zaterdag in september. Leida Schipper heeft 
na heel veel jaren de rommelmarktcommissie 
verlaten. Anita Wobben neemt haar plaats in. 
DE-punten kunnen nog wel bij Leida worden 
ingeleverd (Scheerweide 50).  
 
De rommelmarktcommissie 
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BLOEMENGROET 
 

01-10 Fam. G. Wisselink 
08-10 Fam. H. Slagter 
15-10 Dhr. P. Appelo 
22-10 Mevr. A. Nijmeijer-Buitenhuis 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

12 november: er is een dienst in de geref. 
kerk. 
19 november: er is een E-meeting en een 
dienst in Kolderveen, bij ons is er geen dienst. 
26 november: het is de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. We komen bij elkaar in de 
avond, om 19 uur, om de overledenen van 
het afgelopen jaar te gedenken. Het is altijd 
een indrukwekkende en waardevolle dienst. 
Iedereen kan ook weer een kaarsje 
aansteken om iemand te gedenken uit eigen 
kring. Er zal ook weer een mooi bloemstuk 
zijn! Ds. Marjan van Hal gaat voor. 
 

IN MEMORIAM 
EIPIE WISSELINK-VAESSEN 

 

Wij gedenken Eipie (Egbertje) Wisselink-
Vaessen, 29 juli 1941- 10 oktober 2023 
 

Na een periode van afnemende gezondheid, 
ging het vrij plotseling hard achteruit met 
Eipie. Zij overleed in de ochtend van  
10 oktober. Eipie is geboren en getogen in 
Oldebroek op de Veluwe. Hoewel afkomstig 
uit een best streng gelovig milieu, sprak ze 
altijd positief over haar jeugd. Op de HBS in 
Zwolle leerde ze Gert kennen, met wie ze  
bijna 60 jaar getrouwd was.  
In Apeldoorn werd Jeroen geboren, ook 
woonden ze nog in Dordrecht en Vlagt-
wedde, waar Alma werd geboren. Daarna 
kwamen ze in Nijeveen terecht. In 1973 
kwam Andreas er nog bij als adoptiezoon. 

Tijdens de afscheidsdienst vertelde Jeroen 
liefdevol over zijn moeder en met een 
knipoog hoe Eipie zo haar visie op de  
opvoeding had: maximaal 3 programma’s per 
week televisie kijken. Dit moest in de NCRV-
gids worden aangekruist. En geen 
programma's met teveel geweld! Lezen werd 
altijd gestimuleerd, maar….liever geen 
stripverhalen: Donald Duck kwam er niet in.  
  
Eipie heeft veel voor het dorp gedaan en 
betekend. Ze speelde een belangrijke rol bij 
de oprichting van de peuterspeelzaal. Ook 
zorgde ze ervoor dat er in een schap bij 
“Appie” wereldwinkel koffie kwam te liggen. 
Appie Brug wel te verstaan! Ook stond hun 
huis altijd open voor mensen die het minder 
hadden en werden er regelmatig pleeg-
kinderen opgevangen. Ook in onze gemeente 
was Eipie actief en betrokken, o.a. als ouder-
ling. Huub Oosterhuis en Dorothee Sölle 
inspireerden haar, theologen, schrijvers die 
onvermoeibaar streden voor recht en vrede. 
In haar werkzame leven was ze verpleegkun-
dige en docent verpleegkunde. 
 
Als ik aan Eipie denk, denk ik aan een vrouw 
die wijs was, een vrouw met een bepaald 
gezag. Ze was bescheiden maar als ze iets zei, 
dan moest je goed luisteren, je oren spitsen, 
want het ging ergens over. Wat uit haar 
mond kwam, was overwogen, genuanceerd, 
de moeite waard om kennis van te nemen. Ze 
werd zo mooi getypeerd op de rouwkaart: 
dat ze gaf zonder iets terug te verlangen, dat 
ze zelden oordeelde, nooit klaagde en altijd 
positief was. Hartelijk en strijdvaardig voor 
mensen die het minder hadden. 
In de afscheidsdienst moest het hooglied van 
de liefde klinken: 1 Korinthe 13. Het zijn hele 
grote woorden over de liefde die Paulus daar 
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schrijft. Bijna te hoog gegrepen om te kunnen 
naleven. Maar wel waar! 
Maar ook al bakken we er vaak niet zoveel van, 
Eipie kwam best dicht in de buurt van die liefde 
die zichzelf niet zoekt, die het kwade niet 
aanrekent. Die geduldig is, geen ijdel vertoon 
kent. Niet grof en niet zelfzuchtig is. Zij was 
daarin een voorbeeld voor ons.  Zij leefde die 
liefde.  Daar zijn we haar enorm dankbaar voor 
en dat blijft bestaan, ook nu zij is heengegaan.  
En zoals zij zelf een thuis bood aan vele 
anderen, zo mag zij nu thuis zijn bij de 
Eeuwige, zo geloven wij. 
Gert, de kinderen en kleinkinderen en allen 
die haar zullen missen, troost en kracht 
gewenst om verder te gaan zonder Eipie. 
 

Marjan van Hal 
 
 
 
 
 
 

WEL EN WEE 
 

Dhr. Teake van der Heide, Merelstraat 21, 
ondergaat momenteel chemokuren. We 
hopen op herstel en wensen hem veel sterkte 
en vertrouwen toe. 
 

De mensen die in de tehuizen verblijven: 
Mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen. Dhr. Brug woont in de  
Kaailanden in Meppel. Mevr. Wiltinge woont 
in het Voetelinkhuis in Steenwijk.  
De fam. Twerda in Reestoord in Meppel. 
 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

VAN DE DIACONIE 
 

De diaconie heeft een gift ontvangen via de 
bank van €50, van fam. D. 
 

Hartelijk dank hiervoor! 
 

  



28 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



29 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



30 DRIELUIK - Kerkdiensten 

 

KERKDIENSTEN:  
 

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 12 november Geref.Kerk  10:00 Ds. J. Prosman Mevr. M. van Dorsten Diaconie  Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Nijeveen - Gezamenlijk in geref.kerk    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. W. Voogd Mevr. A. Westenbrink Diaconie  Kerkbeheer 
       

Zondag 19 november Geref.Kerk 10:00 E-meeting Dhr. A. Kroes Arme Kant PKiN 

 Herv.Kerk Nijeveen  Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Buiter Arme Kant PKiN 

 Geref.Kerk 19:00 Zangdienst mmv. Jolien Damsma Dhr. A. Kroes Schaalcollecte bij uitgang 
       

Zondag 26 november Geref.Kerk 10:00 Ds. R. Kok  Dhr. J. Lopers Diaconie  Kerkbeheer 

gedachteniszondag Herv.Kerk Nijeveen 19:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie  Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Diaconie  Kerkbeheer 
       

Zondag 3 december Geref.Kerk  10:00 
Ds. J. Prosman 
Heilig Avondmaal/ Kindern.dienst 

Mevr. M. van Dorsten Diaconie  

 Herv.Kerk Nijeveen - Gezamenlijk in geref.kerk    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. J. Stap 
Heilig Avondmaal 

Dhr. J. Buiter Diaconie  


